
 

 

MONSTER  
Sesamstraat 

 

 

Er zijn veel kinderen die ik ken,     

Die spelen met een pop,  

Die hebben soms een poes of hond  

En eten snoepjes op 

 

Van dat soort dingen hou ik niet 

Er is iets dat ik mis 

Ik wil een heel bijzonder iets  

Weet je wat dat is? 

 

Ik wil een monster voor elke dag, ja   

Ik wil een monster als kameraad    

Voor m’n plezier, wil ik zo graag    

Een echt groot monster dat met me praat   

 

Ooh, Ik wil een monster voor elke dag, ja   

We houden zo veel van elkaar    

Hij is wel brommig, en soms wat dommig,    

Maar ‘k hou zo van z’n zachte haaaar.   

 

Als ik ‘m vind       

En we worden vriendjes     

Dan gaan we wandelen langs de zee   

Dan waait de wind zo lekker door z’n haren   

En iedereen die kijkt naar ons twee 

       

Dus, wie kent er een lief, en oud monster   

Een heel eng monster. Da’s iets voor mij   

 

Wel, alsjeblieft, stuur ‘m me toe    

Dan maak je me toch zo blij!!!!    

 

Ik wil een monster  

Een echt groot monster      

Ik wil een monster als ka-me-raad....   

O, alsjeblieft!!!      
 


